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Có ai đó đã nói rằng : “Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu, mở ra trước 

mắt tất cả chúng ta những chân trời tri thức”. Có thể nói sách là thứ không hề thiếu 

trong cuộc sống mỗi con người, sách cho ta tri thức, nuôi dạy tâm hồn và trí tuệ của 

con người. Quả thật như vậy, qua mỗi cuốn sách, ta sẽ phát hiện những câu truyện, 

những con người với từng mảnh đời, số phận khác nhau. Và chắc rằng ai cũng có tối 

thiểu một cuốn sách yêu thích của riêng mình và tôi cũng vậy. 

Dù có viết nhiều và được khai thác ở góc nhìn nào thì có lẽ rằng đối với mỗi 

người dân của đất nước hình chữ S – đất nước của “Con rồng – cháu tiên”, những 

tác phẩm viết về Hồ Chí Minh luôn là chủ đề không khi nào xưa cũ. Bởi nó luôn 

chạm đến sâu thẳm trong lòng mỗi người, và bởi tất cả chúng ta, hầu hết ai cũng 

kính trọng và yêu mến Bác. 

 Các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng lớn, không chỉ ở trong 

nước mà các nhà nghiên cứu nước ngoài cũng có những tác phẩm vô cùng xuất sắc. 

Nhưng dù viết hay đến cỡ nào chúng ta cũng cảm giác là còn thiếu để làm toát lên 

cái sự đơn giản nhưng lại vô cùng vĩ đại của Người. Một đặc điểm chung, trong giới 

nghiên cứu về Hồ Chí Minh nói chung và sự nghiệp chính trị của người nói riêng đó 

là đại đa số các tác phẩm chủ yếu tập trung khai thác và làm rõ những sáng tạo, độc 

đáo thể hiện trong tư tưởng và hành vi chính trị của Người. Do đó, khi biết có tác 

phẩm mới viết về Hồ Chí Minh “tư duy chính trị Hồ Chí Minh” thì mình đã muốn 



tìm đọc ngay. Khi cầm cuốn sách lên, thì điều đầu tiên làm mình có chút bất ngờ là 

tác giả của cuốn sách này, bản thân mình cũng đã gặp qua. Và một điều làm mình 

bất ngờ hơn nữa đó là dù dung lượng của cuốn sách không lớn, chỉ 200 trang nhưng 

số lượng mà tác giả dung để tham khảo lại vô cùng đồ sộ lên tới 160 đầu sách. Điều 

đó đã gây ra sự thích thú cho bản thân nhanh chóng tìm hiểu nội dung của tác phẩm. 

 

Cái đặc biệt của tác phẩm “tư duy chính trị Hồ Chí Minh” của Tiến sĩ Nguyễn 

Thị Thanh Dung đó là tác phẩm đi sâu vào giải thích cái làm nên những thành công, 



những sáng tạo và quyết sách đúng đắn từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho 

đến hết cuộc đời làm cách mạng, đó chính là Người luôn làm việc theo một tư duy 

vô cùng khoa học và logic. Việc tìm hiểu những đặc điểm chủ yếu của tư duy chính 

trị Hồ Chí Minh không chỉ giải mã được cội nguồn của những sáng tạo trong suy 

nghĩ và hành  động chính trị Hồ Chí Minh mà còn là cơ sở lý luận cho sự nghiệp đổi 

mới hiện nay. 

 

 Chỉ với lời mở đầu, Nhà xuất bản đã đưa ra một nhận định thật ngắn gọn và 

súc tích về Bác Hồ : “Hiếm cơ một lãnh tụ chính trị nào mà trí tuệ và tài năng, tâm 

hồn và đạo đức hòa quyện đầy đủ, trọn vẹn trong một con người như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Người không chỉ được Nhân dân Việt Nam kính yêu, mà còn được Nhân 

dân thế giới yêu mến, cảm phục. UNESCO tôn vinh người là anh hùng giải phóng 



dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất. Một lời mở đầu đụng đến tậm sâu thẳm tình cảm 

của những người dân Việt Nam và toàn thể những người yêu chuộng hòa bình, yêu 

mến Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đi vào nội dung của cuốn sách, trong những đặc điểm chủ yếu về tư duy chính 

trị của Người, bản thân chú ý đến tư duy về lựa chọn mục tiêu cho cách mạng Việt 

Nam, bởi vì đây là nội dung gắn liền với bài giảng mà tôi được khoa chuyên môn 

phân công giảng dạy trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị, học phần B.I: 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư duy đó, thể hiện trước hết ở tư duy về sự lựa 

chọn hướng đi cho cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội. Đây là nội dung quan trọng, bao trùm, xuyên suốt, chứa đựng những điểm sáng 

tạo của Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối, các nhà chính trị đương thời trong nước 

và thế giới. 

 

Trong tư duy lựa chọn ấy, tôi lại chú ý đặc biệt đến việc người lựa chọn muốn 

sang Pháp để tìm đường cứu nước Bởi với quyết định ấy, Người thanh niên Nguyễn 



Tất Thành sau này là Bác hồ kính yêu của chúng ta đã vượt qua sự hạn chế chủ nghĩa 

yêu nước kiểu cuả các sĩ phu phong kiến và của các nhà cách mạng có xu hướng dân 

chủ tư sản, tiểu tư sản đương thời. Đồng thời nó cũng cho thấy tầm nhìn và tư duy 

lo gic của người. Quyết định ra đi sang Pháp, rõ ràng xuất phát từ việc người đã tìm 

hiểu, cũng như phân tích thấu đáo tình hình thực tiễn của đất nước ta lúc bấy giờ. 

Người đã nhìn thấy những hạn chế trong con đường cứu  nước của các bậc tiền bối 

đi trước và thấy rõ cần phải đi tìm một hướng khác. Đó là hướng nào? Tìm ở đâu? 

Ai là người sẽ giúp nhân dân thoát khỏi cảnh nô lệ, sự áp bức của thực dân, bản thân 

Người chưa rõ. Chưa cần phải nói sự nghiệp vĩ đại sau này của Bác Hồ, đọc đến đây 

thôi đã bất giác làm cho tôi rơi lệ. Rơi lệ vì thương Bác và rơi lệ vì sự cảm phục, 

cảm ơn sự dũng cảm của một chàng trai mảnh khảnh, mới tuổi đôi mươi đã sẵn sàng 

vứt bỏ thanh xuân với hai bàn tay trắng để ra tìm con đường cứu nước. Điều đó làm 

tôi nhớ lại những câu thơ bất hủ và vô cùng xúc động trong bài thơ Người đi tìm 

hình của nước của tác giả Chế Lan Viên: 

Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi 

Cho tôi làm sóng dưới chân tàu đưa tiễn Bác 

Khi bờ bãi dần im làng xóm khuất 

Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre 

Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ 

Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương 

Trời từ  đây chẳng xanh màu xứ sở 

Xa nước rồi hiểu nước đau thương” 

Người hiểu rằng, sự gian khổ của mình chưa là gì so với những gì mà Nhân 

dân ta đang phải chịu đựng dưới sự áp bức của bọn thực dân Pháp và bè lũ tay sai 

của chúng. 

Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo được tiến hành đã hơn 35 năm và đạt được những thành tích đáng tự 

hào đúng như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong  văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn 

có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 



quốc tế như ngày nay.Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được là những 

thách thức, khó khăn vô cùng to lớn đang đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn  dân 

và toàn quân ta. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải thấm nhuần những chỉ dẫn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư duy chính trị của Người là tài sản vô giá để Đảng và Nhân 

dân ta tiếp tục nghiên cứu và thực hành để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam 

giành thắng lợi với những giá trị vững bền vì độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự của 

Nhân dân. 

Đối với bản thân, là một giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận 

thì tác phẩm này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó không đơn thuần chỉ là việc đọc được 

thêm một tác phẩm hay về chủ tịch Hồ Chí Minh, là được biết thêm những mẩu 

chuyện, những hoạt động tiêu biểu trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người 

mà thông qua đó có thể học tập tư duy chính trị của người về cách tư duy, phán đoán, 

ra quyết định. Việc tìm hiểu những đặc điểm chủ yếu của tư duy chính trị Hồ Chí 

Minh không chỉ giải mã được cội nguồn của những sáng tạo trong suy nghĩ và hành 

động chính trị Hồ Chí Minh mà còn là cơ sở lý luận cho sự nghiệp đổi mới hiện 

nay.Những nội dung, kiến thức thu nhận được mà bản thân thu nhận được thông qua 

tác phẩm này sẽ được vận dụng vào bài giảng, nhằm minh họa thêm những nội dung 

nói về Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam để làm cho bài giảng sinh động 

hơn, cuốn hút hơn và đem đến một góc nhìn khác trong việc học tập và làm theo Bác 

trong giai đoạn hiện nay. 

Đồng thời, thông qua tác phẩm này, bản thân với cương vị là Bí thư Chi đoàn 

thanh niên nhận thấy rõ hơn nhiệm vụ  và trách nhiệm của bản thân, của Chi đoàn 

đối với nhà trường nói riêng và đối với xã hội nói chung. Đó là phải có tinh thần 

xung kích, dám nghĩ dám làm để xứng đáng là thanh niên Việt Nam, đưa đất nước 

Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh sánh vai với các cường quốc năm châu 

như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 



 

 


