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Hồ Chí Minh là danh nhân có sức hút cực kỳ hấp dẫn đối với nhiều người, từ những 

người hoạt động chính trị cho đến những người nghiên cứu khoa học cũng như các nhà 

hoạt động văn hóa nghệ thuật cả ở trong nước và ngoài nước Việt Nam. Hồ Chí Minh - 

một con người đã trở thành nhân vật kiệt xuất theo đánh giá của UNESCO, một con người 

mà bằng sự nghiệp của mình đã làm rạng danh dân tộc và chính Hồ Chí Minh đã trở thành 

giá trị văn hóa bất diệt, hợp lưu với dòng chảy trong hệ giá trị văn hóa của tiến trình lịch 

sử hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh có một đời sống thanh cao, bởi suốt 

đời, Người không màng danh lợi, đứng ở ngoài vòng danh lợi, đã vì dân, vì nước, thì 

không ham danh, không hám lợi, cả đời chỉ ham học, ham làm, ham tiến bộ, để làm cho 

dân được sung sướng tự do.  

Là con người Việt Nam, đã và đang sống trong thời bình thì ắt hẳn chúng ta đều tôn 

vinh, nhớ tới Hồ Chủ tịch. Có vô số loại sách viết về Hồ Chí Minh nhưng tôi tâm đắc và 

để lại ấn tượng nhiều nhất là cuốn sách “HỒ CHÍ MINH - CON NGƯỜI CỦA SỰ 

SỐNG” của Giáo sư - Tiến sĩ Mạch Quang Thắng.  

Cuốn sách “HỒ CHÍ MINH - CON NGƯỜI 

CỦA SỰ SỐNG” là một trong những kết quả của cả 

quá trình nghiên cứu dày công của ông đối với nhân 

vật lịch sử Hồ Chí Minh, phản ánh một phần diện mạo 

quan trọng của Hồ Chí Minh trong lịch sử hiện đại 

Việt Nam và thế giới. Cuốn sách có 516 trang, in trên 

khổ 16 x 24cm, trọng lượng 640g, do Nhà xuất bản 

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và được 

xuất bản năm 2014. Khi nhìn vào trang bìa của cuốn 

sách, nổi bật hình ảnh Hồ Chủ tịch với vầng trán cao, 

đôi mắt hiền từ, rạng rỡ tươi cười, lạc quan như chính 

con người của Bác. Hình ảnh của Bác nổi bật trên nền 

đỏ với dòng chữ “HỒ CHÍ MINH - CON NGƯỜI 



CỦA SỰ SỐNG”. Mặt sau của cuốn sách có ghi lời nhận định của Giáo sư - Tiến sĩ Mạch 

Quang Thắng: "Phàm là người nào có đức dày, có tâm lành , có trí sáng, có tầm cao, có 

tài kinh bang tế thế, có ý chí lớn lao dời non lấp bể thì người đó không thể không có tham 

vọng. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Ông là người mang đầy tham vọng lớn lao. 

Tham vọng của ông không phải là nhằm lo lấy cái bản thân ông để được ăn ngon, mặc 

đẹp, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, có vợ con đề huề, có quyền cao chức trọng, v.v... 

Tham vọng của ông, như ông nói một cách nôm na, đó là "sự ham muốn, ham muốn tột 

bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta  được hòan toàn tự do, đồng 

bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Trong Tài liệu Tuyệt đối bí 

mật (Di Chúc), ông còn nêu "điều mong muốn cuối cùng" là "Toàn đảng, toàn dân ta đoàn 

kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu 

mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Cả cuộc đời Hồ Chí 

Minh dấn thân vào cuộc trường chình giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng 

con người, không phải chỉ trong phạm vi đất nước ông mà còn cho cả toàn nhân loại cần 

lao". 

Cuốn sách gồm bốn chương:  

Chương 1: Lối vào di sản; 

Chương 2: Nhận thức là một quá trình;  

Chương 3: Triết lý phát triển qua cuộc sống;  

Chương 4: Văn hoá soi đường cho quốc dân. 

Ở chương 1, tác giả viết về sự vượt trội của Hồ Chí Minh trong tư duy. Dường 

như ở trong con người của Hồ Chí Minh có đồng thời cả những điều bình dị nhất của 

mỗi một con người, vừa có cả những điều vĩ đại, kiệt xuất. Người đã vượt qua biết bao 

trở ngại, gian truân, vượt cả chính mình trong đường đời.  Lúc Hồ Chí Minh đi vào thế 

giới bên kia thì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vẫn đang còn dang dở, thế giới vẫn đang 

nhiều toan tính, đất nước Việt Nam vẫn đang trong những thời gian nước sâu lửa nóng. 

Nhưng, Hồ Chí Minh vẫn sống trong những nhịp đập của đất nước, vì sự nghiệp của 

Người, tư tưởng của Người vẫn đồng hành cùng dân tộc. Hồ Chí Minh là bậc vĩ nhân, 

người có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ và làm những điều đúng đắn, tốt đẹp mà người 

thường chưa nghĩ được tới. Trong chương 2, tác giả đã phân tích những quan điểm của 

mình về tư tưởng của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát triển chủ 

nghĩa Mác – Lênin về vấn đề quy luật ra đời của một đảng cộng sản. Điều này thật rõ 

ràng, bởi vì Hồ Chí Minh là đồ đệ trung thành và là người “học trò nhỏ” của các nhà 

sáng lập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học. Đồng thời, về điểm này, Hồ Chí Minh dựa trên 

luận điểm của chính các ông. Đặc biệt trong chương thứ 3, tác giả đã đi sâu phân tích, 

bàn về đạo đức, nét thanh cao, nét giản dị, nét vĩ đại của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là 



một người trọn đời vì nước, vì dân, trọn đời có đạo đức trong sáng. Đạo đức cách mạng 

trong sáng của Hồ Chí Minh đã in đậm vào non sông đất nước Việt Nam, trở thành một 

giá trị văn hoá vĩnh hằng của dân tộc và là một cái gen truyền vào tinh thần của xã hội. 

Đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện đặc trưng bằng sự thống nhất giữa tư tưởng và hành 

động, nghĩa là Người kết hợp giữa nói và làm, và nhiều khi làm nhiều hơn nói. Ở trong 

tư duy của Hồ Chí Minh, “học” luôn luôn phải gắn với “hành”, lý luận phải đi liền với 

thực tiễn, nói đi đôi với làm như những cặp chỉnh thể mà thiếu một vế thì điều đó sẽ trở 

thành vô nghĩa. Dường như ta còn cảm nhận được trong con người của Hồ Chí Minh 

chính là niềm khát khao được sống, được cống hiến cho nhân dân, cho đất nước lớn tới 

nhường nào. Ngay cả khi, Người sắp trở về với đất, mà vẫn quan tâm, vẫn nhớ tới dân, 

căn dặn người thân cận sau khi Người ra đi thì nên làm gì, tránh phiền hà tới dân. Đọc 

từng trang giấy với lời văn rất đời, rất gần gũi của tác giả cho người đọc cảm nhận được 

Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, ở Người ta thấy được “một lối 

sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất Phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện 

đại”. Ở trong chương 4, tác giả viết riêng về văn hoá ở con người Hồ Chí Minh. Hồ Chí 

Minh là nhà văn hoá trùm lên tất cả các cái danh khác mà người ta gọi Người. Nhà văn 

hoá Hồ Chí Minh, trong cuộc đời của mình, Người đã đưa ra những dự báo rất chính xác 

và trong những thời điểm bước ngoặt của lịch sử, Người đã đưa ra những quyết định mà 

nhiều người chung quanh không thể ngờ tới vì Hồ Chí Minh có tầm nhìn xa, có trình độ 

văn hoá chính trị cao, trong đó có cả trình độ dự báo vượt trội lên trên rất nhiều người 

trong cuộc. Người đã mở ra một nền văn hoá mới cho dân tộc Việt Nam, huy động các 

tiềm năng vào việc xây dựng chế độ mới. Người đã làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam bằng 

sự nghiệp văn hoá của chính mình. Nhà văn hoá Hồ Chí Minh không chỉ là con người 

của thế kỷ XX mà còn là của các thế kỷ tiếp theo, góp phần soi rọi ánh sáng văn hoá của 

mình cho nhân loại đi tới. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá trở thành 

những di huấn quan trọng để dân tộc Việt Nam hành động. Cách tốt nhất để chúng ta tỏ 

lòng trân trọng đối với những di huấn đó là thấm nhuần, vận dụng những quan điểm của 

Hồ Chí Minh vào cuộc sống trên bước đường đổi mới vì những mục tiêu cho một xã hội 

tốt đẹp. 

Gấp lại quyển sách, ta thấy rằng dù Bác đã đi xa nhưng tấm gương đạo đức cách 

mạng và lối sống thanh cao giản dị của Người vẫn còn mãi với dân tộc Việt Nam. Hồ Chủ 

Tịch xứng đáng là vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế 

giới khiến cả thế giới nói chung và dân tộc ta nói riêng yêu mến, ngưỡng mộ, tự hào. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, 

hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng cho mỗi thế 



hệ con người Việt Nam nhất là đối thế hệ trẻ chúng ta cần phải học tập và noi theo tấm 

gương sáng của Người. Những việc làm của Người, lẽ sống cao đẹp của Người đã tiếp 

thêm sức mạnh cho chúng ta, cho thế hệ trẻ phải cố gắng hơn nữa, phục vụ nhân dân, sau 

là phục vụ cho Tổ quốc. Người là tấm gương về cách sống thanh cao, giản dị. Qua đó, 

chúng ta có thể tự ngẫm ra những bài học cuộc sống cho mình về các triết lý sống thanh 

cao của Người. 

  

                                                                               

 

 


