
Họ và tên: Trần Thanh Bình 

Địa chỉ liên hệ: Thôn Đan Phượng – Xã Tân Hà – Huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng 

Đơn vị học tập/ làm việc: Lớp 11a2 trường THPT Tân Hà 

Số điện thoại: 0968335659 

Email: tranbinh1112005@gmail.com 

 

Như mọi người đã biết, có một cuộc trường chinh đã đi vào lịch sử. Ngày 

5/6/1911 đã mở đầu cho một cuộc hành trình vĩ đại vô cùng gian nan, quả cảm và 

đầy sáng tạo. Ba mươi năm đi tìm chân lí, con đường giải phóng cho toàn thể dân 

tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. 

 

 

Chân dung người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguồn: page UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi 

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác! 

Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất, 

Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre. 

                                                  Chế Lan Viên  

 

Hành trình dài đằng đẵng ba mươi năm bôn ba qua ba đại dương, bốn châu lục, hơn 
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ba mươi quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới; với hành trang là 

lòng yêu nước nhiệt thành và ý chí quyết tâm tìm con đường cứu nước ấy được gói 

gọn trong từng trang sách. 

 

Thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam; chào mừng kỉ niệm 77 

năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022); Quốc Khánh nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022). Và đến với cuộc thi giới thiệu 

sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang 

sách” năm 2022, em muốn giới thiệu với mọi người một cuốn sách có tên là “Đường 

Bác Hồ đi cứu nước” của tác giả Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn, được 

nhà xuất bản giáo dục Việt Nam in ấn. Sách kể về cuộc đời của một con người vĩ 

đại với tinh thần yêu nước mãnh liệt và ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do cho Tổ 

quốc. Một cái tên vô cùng quen thuộc với con người Việt Nam – Hồ Chí Minh. 

 

 



 

Hình ảnh Bác Hồ cùng các chiến sĩ (Nguồn: Tạp chí mặt trận) 

 

Với thiết kế nhỏ nhắn, xinh xắn, cuốn sách có khổ 14,3x20,3 cm. Giản dị và hài hoà, 

trang bìa có màu xanh tươi tắn, thêm vào đó là hình ảnh Bác Hồ lội qua con suối 

cùng các đồng chí trong chuyến công tác ở chiến khu Việt Bắc thật là đẹp biết bao! 

 



 

Bìa của cuốn sách (Nguồn: Học sinh tự chụp) 

 

Cuốn sách gồm 360 trang, xuất bản năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 



Trang cuối của cuốn sách (Nguồn: Học sinh tự chụp) 

 

“Đường Bác Hồ đi cứu nước” được tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm và bài báo 

viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều làm em trân trọng cuốn sách này chính là nội 

dung vô cùng sâu sắc bằng những câu chuyện ngắn về Bác mà tác giả Trình Quang 

Phú đã khéo léo đưa người đọc theo chân cuộc hành trình viễn du 30 năm ấy, hơn 

hết, sách còn khái quát về những sự kiện lịch sử, tuổi thơ của Bác. Sinh ra trong một 

gia đình nhà Nho yêu nước ở làng Hoàng Trù, Nghệ An. 

 

 

Nhà Bác ở làng Hoàng Trù (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân) 

 

Lên năm tuổi đã phải theo bố mẹ cùng anh trai vào Huế. Đến ngày mẹ qua đời, Bác 

mười một tuổi theo cha trở về quê và sống tuổi thiếu niên tại làng Sen 5 năm. 

 



 

Bà Hoàng Thị Loan (1868-1901) – Người mẹ vĩ đại của Bác Hồ (Nguồn: Báo Quân 

đội Nhân dân) 

 

Bởi lẽ được bố đặt nhiều hy vọng, Bác đã có những chuyến đi đây đó và những cuộc 

gặp gỡ, từ đó đưa Bác vào thời cuộc. Chứng kiến nhiều cảnh sống đày đoạ của nhân 

dân, mạng sống con người bị bọn thống trị coi như sâu bọ. Ảnh hưởng tư tưởng của 

cha, kết hợp sự nhạy cảm chính trị của bản thân, Nguyễn Sinh Cung đã từ chối con 

đường Đông Du ngay khi cụ Phan Bội Châu muốn đưa sang Nhật Bản hồi tháng 7 

năm 1905. Khi nghe ở Pháp đang rộ lên mục tiêu của cuộc Cách mạng tư sản Pháp, 

Bác suy nghĩ nhiều và muốn biết rõ bản chất vấn đề. Chính điều ấy đã thôi thúc Bác 

muốn tiếp xúc với nền văn minh Pháp. Cuộc hành trình cách đây tròn 110 năm, 

ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất 

Thành từ giã quê hương, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu 

nước: “Đem lại tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đó là tất cả những 

điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. 

 



 

Bến Nhà Rồng (1911) (Nguồn: Tạp chí mặt trận) 

 

 

Anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với công việc phụ tàu mang trong mình 

một hoài bão lớn là tìm ra con đường giải phóng đất nước (Nguồn: Tạp chí mặt 

trận) 

 

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ? 

Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương! 

Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, 

Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương! 

                                                          Chế Lan Viên 

 



Quá trình đi tìm đường của Bác Hồ là quá trình khám phá thế giới, bôn ba nơi đất 

khách đầy gian nan và nguy hiểm; vừa lao động vừa học tập, vừa nghiên cứu lý luận 

và thực tiễn cách mạng thế giới, để rồi tiếp cận ánh sáng của cách mạng thời đại, 

chủ nghĩa Mác – Lênin. Nguyễn Ái Quốc đến nơi sinh ra chế độ thực dân để trả lời 

một câu hỏi “Tại sao một quốc gia phát triển rực rỡ về văn hoá, kinh tế và khoa học, 

luôn giương cao khẩu hiệu Tự do – Bình đẳng – Bác ái, lại có thể đẻ ra một chế độ 

thực dân tàn bạo, bóc lột thậm tệ người dân bản xứ thuộc địa.” Như vậy, phía sau 

những câu khẩu hiệu kia là gì? Đó chính là mục tiêu để Người quyết tâm ra đi, đi để 

tìm ra ý nghĩa, tìm ra sự thật ẩn náu sau ba cụm từ ấy. 

 

Cảng Lơ Havơrơ – nơi Nguyễn Ái Quốc sống và làm việc từ năm 1911 đến 1912.  

 

     
  

Cảng Lơ Ha – vơ – rơ và con tàu Latouche – Tréville (Nguồn: Page Đại học Lạc 

Hồng) 

 

Người đã làm vườn để kiếm sống và hoạt động trong một gia đình quý tộc Pháp, căn 

nhà vẫn còn đây, qua năm tháng đã trở thành một địa điểm không thể thiếu khi tìm 

hiểu về hành trình tìm đường cứu nước của người. Người đã bôn ba khắp các châu 

lục, làm đủ mọi nghề để kiếm sống và tìm hiểu thế giới. Người làm phụ bếp trên tàu 

thuỷ, rửa bát thuê cho khách sạn ở London bán thuốc lá rong ở Quảng Đông,... Chịu 

những cơn sốt rét ở rừng nhiệt đới Châu Phi, viết bài đầu tiên cho báo nhân đạo, làm 

phóng viên cho một số tờ báo ở Paris. Người thấy rằng ở đâu cũng có nỗi thống khổ 

của những con người nô lệ với đủ mọi màu da, bị bóc lột bần cùng hoá và tù đày. 

Cuối năm 1917 Nguyễn Tất Thành quay trở lại Pháp, tại đây Người làm các công 

việc để sinh sống và tự học. Người thường xuyên đến thư viện Quốc gia, Ông đọc 

rất nhiều sách của nhà triết học thế kỉ thứ XVIII điều này cho thấy Nguyễn Ái Quốc 

đã thấm nhuần tư tưởng dân chủ và tư tưởng Cộng Sản Pháp. Từ đây Nguyễn Ái 

Quốc bắt đầu những ngày tháng hoạt động sôi nổi của mình, Người tham gia tích 

cực các diễn đàn các đại hội quốc tế và hoạt động báo chí cùng với một nhóm những 



ngươi An Nam yêu nước tại Pháp là Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn 

An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,... Và trở thành người phát ngôn. Chính thức lên án 

tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa. 

 

Ngày 18 tháng 6 năm 1919 đại biểu các nước thắng trận họp hội nghị ở Vecxay để 

chia phần sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất và kết thúc. Thay mặt những người 

yêu nước An Nam ở Pháp, Nguyễn Tất Thành gửi tới hội nghị bản “Yêu Sách” của 

nhân dân An Nam - Kí tên Nguyễn Ái Quốc. 

 

 

Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Vecxay (Nguồn: Báo Quân đội 

Nhân dân) 

 

Đây là lần đầu tiên vấn đề chính trị của người dân An Nam được đưa ra một cách 

chính thức tại một diễn đàn quốc tế. 

 



 

Bác Hồ ở Hội nghị Vecxay (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân) 

 

Có những hoạt động xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc được trung ương Đảng cộng sản 

Pháp đánh giá cao. Năm 1923 người được cử đi Matxcova dự đại hội năm quốc tế 

cộng sản. Ngày 30 tháng 6 năm 1923 là ngày mà Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt 

chân lên nước nhà. 

 

Trong thời gian ở Liên Xô Người tham gia hội nghị lần thứ nhất quốc tế nông dân, 

đại hội năm quốc tế cộng sản, đại hội hai quốc tế công hội đỏ, đại hội bốn quốc tế 

thanh niên, tại các đại hội đó người nói lên tiếng nói của nhân dân thuộc địa bảo vệ 

những luận điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ví chúng ta tự coi mình 

là học trò của Lênin cho nên chúng ta cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực 

để thực hiện những lời quý báu của Lênin đối với chúng ta về vấn đề thuộc địa cũng 

như các vấn đề khác. Người đã tham gia khóa học ngắn hạn tại Đại Học Phương 

Đông đây chính là khoảng thời gian Nguyễn Ái Quốc tìm hiểu về việc thành lập một 

chính đảng Mac-xit về cách thức tổ chức các hội đoàn thể, các tổ chức và vận động 

nhân dân và xây dựng một chính quyền mới của mình,... 

 

Để có công cụ tuyên truyền và vận động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc thành lập và 

tổ chức tuần báo Thanh Niên.  Ngày 21 tháng 6 năm 1925, số báo đầu tiên ra đời. 

Từ đó, ngày 21 tháng 6 hàng năm đã được lấy làm ngày báo chí Cách Mạng Việt 

Nam. Năm 1927, Nguyễn Ái Quốc viết cuốn “Đường kách mệnh” mở đầu cuốn 

sách cẩm nang cho cách mạng Việt Nam là câu nói của Lênin: “Không có lý luận 

cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động,... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền 

phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi bật trách nhiệm cách mệnh tiền phong.” 

 



 
Cuốn “Đường Kách mệnh” bản gốc được phong là Bảo vật Quốc gia năm 2012  

(Nguồn Báo Lâm Đồng) 

 

Về xây dựng Đảng cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc viết: “Đảng có vững cách mệnh 

mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn 

vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt... Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 

nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa 

Lênin.”  

 

Đường cách mệnh đề cập đầu tiên đến tư cách một người cách mệnh, đủ thấy được 

Bác quan tâm đến phẩm chất của người cách mạng như thế nào. Tư tưởng của 

đường cách mệnh vẫn còn nguyên giá trị và chúng ta còn phải tiếp tục học tập, khai 

thác, phát huy, vận dụng, sáng tạo vào điều kiện hiện nay. Những luận điểm cơ bản 

đúng lắm, đến bây giờ vẫn còn đúng,... Đảng, trước hết phải lấy chủ nghĩa làm cốt, 

đấy là chủ nghĩa Lênin, như Bác đã nói... Mà Đảng có vững thì cách mạng mới 

thành công, giống như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy...  

 

“Sách này chỉ ước ao sau đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi 

thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh.” 



 

Văn chương và hy vọng, sách này chỉ ở trong hai chữ cách mệnh! Cách mệnh! Cách 

mệnh! 

 

 

(Nguồn: Báo Nhân Dân) 

 

Sau cuộc viễn du 30 năm qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, chàng thanh niên 

Nguyễn Ái Quốc năm nào đã đạt được ước nguyện mà gần như trọn vẹn cả đời đã 

hiến dâng, cứu giúp dân tộc ta thoát khỏi bóng đen nô lệ để dần chạm đến độc lập, 

tự do. Bác đã trở về nước và trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc, giành được 

những thắng lợi vĩ đại với mốc son chói ngời và sự ra đời của nước Việt Nam Dân 

Chủ Cộng Hoà ngày 2 tháng 9 năm 1945.  

 



 

Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (Nguồn: Tạp chí Mặt Trận) 

 

 

Cuốn sách không chỉ đem lại cho chúng ta những hiểu biết về cuộc sống giản dị của 

Bác, quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác mà còn làm cho chúng ta thêm yêu 

quý và kính trọng Bác hơn, thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả mà Bác phải trải 

qua, thêm quý trọng những công lao to lớn mà Bác đã hy sinh cả cuộc đời của mình 

cho công cuộc giải phóng dân tộc và đem lại cho cuộc sống nền độc lập tự do, cho 

chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay. Ôn lại lịch sử, nhớ về hành trình ra đi tìm 

đường cứu nước của Bác cũng là cách để chúng ta hiểu hơn về ý chí quyết tâm của 

Bác. Từ đó, nêu cao tinh thần tự giác, phấn đấu, thi đua học tập và làm việc, trở 

thành người có ích cho xã hôi và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, 

văn minh, sánh ngang với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Người. 

 

Và trong giây phút ấy, Bác gieo lên một mình như nói cùng dân tộc: “Cơm áo là 

đây, hạnh phúc đây rồi!”. Hình của Đảng lồng trong hình của nước, phút khóc đầu 

tiên là phút Bác Hồ cười. 

 



 
Bác Hồ tươi cười bên các cháu thiếu nhi (Nguồn: Báo Nhân Dân) 


