
Trong bản hùng ca “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh đã 

viết:  

“Đất nước nghiêng mình 

Đời đời nhớ ơn 

Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam 

Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi 

Bốn ngàn năm dồn lại hôm nay, 

Người sống trong muôn triệu trái tim 

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh 

Đẹp nhất tên Người rạng rỡ núi sông 

Vì độc lập tự do đường lên phía trước rực màu cờ sao 

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, 

Người là niềm tin tất thắng sáng ngời...” 

       Nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta nhớ đến một vị lãnh tụ tài ba, người 

thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của dân 

tộc, người đã dành trọn cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. 

Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, Bác Hồ luôn là một ngôi sao chói 

sáng về đạo đức cách mạng, về tinh thần đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Con dân đất 

Việt “đời đời nhớ ơn” Bác, đời đời noi theo gương Bác. Các bạn biết đấy, 

sách, thơ ca nói về Bác tựa như “Thượng nguồn” to lớn và hùng vĩ. Trên 



thượng nguồn cao lớn ấy tạo ra một con suối nhỏ mang tên “Hồ Chí Minh 

tên Người sống mãi” do soạn giả Khánh Linh biên soạn, con suối nhỏ ấy 

thấm đẫm vào trong tâm hồn mỗi chúng ta mà ngự trị, khiến ta luôn mường 

tượng, suy ngẫm, rồi như “Chạm khắc” trong trái tim ta khiến ta chẳng thể 

nào quên. 



 

       Nói về cuốn sách “Hồ Chí Minh tên Người sống mãi” này, nội dung 

cuốn sách là viết về những câu chuyện của Bác Hồ và cuộc đời bôn ba tìm 

đường cứu nước của Bác. Đồng thời, giúp mỗi người đọc chúng ta hiểu rõ 



hơn về cuộc đời cũng như sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, 

do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc trong buổi lễ truy điệu trọng thể 

Chủ tịch Hổ Chí Minh ngày 9-9-1969, có đoạn: "Từ buổi thiếu niên cho đến 

những giây phút cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời 

mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. 

Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh vô cùng 

cao thượng, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ...". Thật vậy, Bác Hồ đã dành trọn 

cả tuổi xuân, dành trọn “Bảy mươi chín mùa hoa” cho đất nước, cho công 

cuộc giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Tất cả điều đó đã được chắt lọc và hội tụ trong tác phẩm “Hồ Chí Minh tên 

Người sống mãi” nằm trong tủ sách “Rèn luyện nhân cách sống” của tác giả 

Khánh Linh biên soạn và được phát hành bởi nhà xuất bản Lao Động. 

 

       Cuốn sách “Hồ Chí Minh tên Người sống mãi” chỉ vỏn vẹn 258 trang 

nhưng đã diễn tả trọn vẹn các hoạt động cách mạng của Bác Hồ và những 

năm tháng cách mạng gian nan, cực khổ của Bác. Cuốn sách bao gồm 4 phần: 



Phần thứ 1: Những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài. 

Phần thứ 2: Bác Hồ với chiến sĩ. 

Phần thứ 3: Bác Hồ với thiếu nhi. 

Phần thứ 4: Ấn tượng của bạn bè quốc tế đối với Bác. 

 

       Từ những năm đầu của thế kỷ XX, khi đất nước đang chìm đắm trong 

đêm tối của chế độ thuộc địa, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành 

đã khát vọng cháy bỏng: “Tôi quyết định tìm cách đi ra nước ngoài” để tìm 

con đường cứu nước, cứu dân. Chính vì lí do đó, ngày 05/06 cách đây 111 

năm, chàng trai Văn Ba (Nguyễn Tất Thành) bước chân lên tàu Amiral 

Latouche Treville rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Chàng 

trai ấy sinh ra trong gia đình có truyền thống nho học, ngay từ nhỏ đã được 



tiếp xúc với sách, báo và tư tưởng yêu nước sâu sắc. Cũng chính chàng trai 

đó, trong những ngày tháng theo cha đi khắp nơi, được gặp gỡ với nhiều nhân 

sĩ tri thức, yêu nước. Đau đớn với thực tế của xã hội thuộc địa, trước sự áp 

bức, bóc lột nặng nề, dằng xé cùng cực mà nhân dân phải gánh chịu đã quyết 

tâm tìm ra đường giải phóng đất nước. Mang trong mình dòng máu của người 

con đất Việt, luôn đau đáu một lòng vì nước, vì dân và bản chất thông minh 

vốn có cùng những kiến thức tích lũy được, chàng trai đó đã bôn ba khắp các 

châu lục, tiếp cận và học hỏi nhiều học thuyết khác nhau. Trải qua những năm 

tháng miệt mài tìm tòi, da thịt chàng trai dã dần thấm nhuần tư tưởng chủ 

nghĩa Mác - Lênin.- Ngọn đuốc soi đường cho công cuộc giải phóng dân tộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Mở đầu tác phẩm là sự quyết tâm sang phương Tây tìm đường lối độc 

lập, tự do cho quê hương của Bác Hồ. Đồng thời, giải mã bản chất của thực 

dân Pháp tại sao hô to khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” nhưng hành 

động lại trái ngược ở Việt Nam. Một cường quốc văn minh, tiến bộ tại sao lại 

đẻ ra chế độ tàn bạo đến như vậy. Nhìn thấy nhân dân nước Việt “Chìm đắm 

trong nô lệ”, vì thế ngày 05/06/1911 chàng trai Nguyễn Tất Thành với tên gọi 

là Văn Ba đã lên tàu Amiral Latouche Treville phụ làm những công việc nặng 

nhọc trong bếp để đến trời Tây tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong những 

năm tháng bôn ba khắp các châu lục từ Âu sang Á, từ Phi sang Mỹ, cuối năm 

1917 anh Ba đã trở lại Pháp và tham gia nhiều hoạt động chính trị đòi quyền 

lợi và bình đẳng cho Đông Dương, tiêu biểu là gửi bản “Yêu sách của nhân 

dân An Nam” đến hội nghị Vécxay với tên Nguyễn Ái Quốc.  



 
Bản yêu sách của nhân dân An Nam 

 

       Từ thời điểm ngày 18/06/1919, cái tên Nguyễn Ái Quốc luôn bị mật thám 

Pháp theo dõi gắt gao, thậm chí còn được mời đối 

chất trực tiếp với Bộ trưởng bộ thuộc địa Pháp - 

ông Albert Sarraut. Thế nhưng Nguyễn Ái Quốc 

rất tự tin để nói lên tiếng nói của một dân tộc bị 

thuộc địa với ngài bộ trưởng rằng: “Cái mà tôi 

cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ 

quốc tôi được độc lập”                                                                                                                            

                                                                                      

Albert Sarraut (1872-1962)        

       Trong suốt những năm tháng hoạt động ở 

nước ngoài, dù trước sự kiềm tỏa, khống chế gắt gao của kẻ thù, nhưng lãnh 



tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình trong nước để tìm thời 

điểm thích hợp trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Đến ngày 

28/01/1941, sau 30 năm (1911-1941) ra đi tìm đường cứu nước, tại cốt mốc 

108 xã Trường Hà - huyện Hà Quảng- tỉnh Cao Bằng vùng đất địa đầu của 

Tổ quốc ghi dấu chân Bác sau bao năm bôn ba quay về trong niềm dâng trào 

cảm xúc. 

 

Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của mình  vượt qua mốc 108 

biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng) 

“Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt 

Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi 

Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất 



Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai” . 

       Dưới sự dẫn dắt của Bác, lấy chủ nghĩa Mác - LêNin làm kim chỉ nam 

cho mọi hoạt động cách mạng. Từ đó, dân tộc Việt Nam đã vượt qua gian 

nan, thử thách dành chiến thắng vẻ vang trong công cuộc giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước, xây dựng quê hương tự do, ấm no, hạnh phúc vững bền... 

       Phần thứ hai của tác phẩm giới thiệu đến bạn đọc hình ảnh của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một người chiến sĩ cộng 

sản yêu nước, kiên trung mà người còn là vị cha già của dân tộc Việt Nam. 

Bởi vì: 



“Bác ơi, tim Bác mênh mông thế 

Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. 

       Tình yêu thương của Bác dành cho mọi tầng lớp nhân dân, cho tất cả 

người con trên mảnh đất “hình chữ S”, đặc biệt là dành cho các chiến sĩ thật 

bao la, vô bờ bến. Chỉ với hơn 40 trang, phần hai của cuốn sách là những câu 

chuyện xúc động kể về tình cảm và tấm lòng của Bác đối với những người 

chiến sĩ.  

       Chính tình yêu thương bao la, sự 

quan tâm của Bác đã động viên chiến 

sĩ bộ đội vượt qua những khó khăn, 

gian khổ, anh dũng chiến đấu lập nên 

một “Điện Biên Phủ trên không chấn 

động địa cầu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từng khẳng định: “Dù đế quốc Mỹ có 

lắm súng nhiều tiền. Dù chúng có 

B57, B52 hay Bê gì đi chăng nữa ta 

cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy 

quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng 

đánh, mà đã đánh là nhất định 

thắng”. 

  



      Đồng thời cũng chính sự quan tâm, động viên của Bác mà dân ta tiếp tục 

viết nên “Trang sử vàng đại thắng mùa Xuân 1975” vang dội. Đây là thắng 

lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, là trang sử hào 

hùng, vẻ vang nhất suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, là mốc son 

chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là thiên anh 

hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 

Minh.  

 

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh độc lập trưa ngày 30/4/1975   

        18 câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện khác đã vẽ lên hình ảnh người 

cha già kính yêu có trái tim nhân hậu mà mỗi lần nhắc lại chúng ta đều xúc 

động, rưng rưng. Và hơn nửa thế kỉ qua đi, những câu chuyện xúc động kể về 

tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ vẫn như mới hôm qua, vẫn còn vẹn nguyên 



những giá trị đẹp đẽ để lại cho cuộc đời. Trong bài thơ “Bác đến” đã thể hiện 

rõ tình yêu thương Bác dành cho các anh bộ đội, bài thơ viết:  

“...Bác đến giữa đêm, chiến sĩ mình đang ngủ 

Bác bảo: “Đừng làm ồn!”, Bác lặng nhìn suốt lượt 

Và ngày đêm, Bác lại lên đường. 

Từ buổi Bác lên đường bao nhiêu nhớ thương 

Bao người đã như con lặng nhìn trong sổ? 

Bao năm tháng giữa bồi hồi thức, ngủ 

Đến suốt đời con thấy Bác nhìn con!” 



       Đến với phần ba của cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu trong muôn vàn tình 

thương yêu  của Bác Hồ dành cho mọi kiếp người, có một tình yêu thương 

bao la mà người từng nói: “Tôi không có gia đình cũng không có con cái, 

nước Việt Nam là đại gia đình của tôi, tất cả trẻ em Việt Nam đều là con 

của tôi”. 



 

      Tình yêu thương của Bác với những người con nhỏ tuổi được thể hiện ở 

nhiều mặt khác nhau, Bác thương thiếu nhi là muốn các cháu được no đủ, 

được cắp sách tới trường, được hưởng những chính sách đãi ngộ tốt nhất và 

tình yêu thương đó còn được Người gieo vào trong những vần thơ. Những 

vần thơ của Bác Hồ dành cho thiếu nhi chứa đựng tình thương yêu sâu sắc và 

thắm thiết: 

“Trẻ em như búp trên cành 

Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan 

Chẳng may vận nước gian nan 

Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng”... 



       Hết lòng thương yêu và ân cần dạy bảo thiếu nhi, Bác Hồ rất tin tưởng 

xác định trách nhiệm trọng đại của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Trong 

thư gửi học sinh vào tháng 09/1945, Bác đã viết: “Non sông Việt Nam có trở 

nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để 

sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 

phần lớn ở công học tập của các cháu”. 

       Cụ thể hơn, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền 

Phong (tháng 05/1961), Bác gửi đến thiếu nhi cả nước 5 lời dạy thiêng liêng: 

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

Học tập tốt, lao động tốt 

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 

Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” 

       Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn 

đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của Đội.  



 

       Trong bản Di Chúc lịch sử của mình, Bác Hồ cũng đã hai lần nhắc đến 

các cháu nhi đồng và Người đã dành muôn vàn tình thương yêu của mình cho 

các cháu nhi đồng Việt Nam và nhi đồng quốc tế. Cho đến ngày Bác phải đi 

xa, trong Di chúc của mình, Bác còn gửi gắm: “Cuối cùng, tôi để lại muôn 

vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng...”. 

        Ôi trái tim Bác sao mà bao la thế! Hiểu được tình yêu thương, công lao 

to lớn của Bác Hồ, thiếu nhi trên toàn đất nước Việt Nam nói chung và thiếu 

nhi trên mảnh đất Hà Tĩnh nói riêng luôn một lòng tưởng nhớ công ơn của 

Bác, quyết chi, cố gắng học tập, rèn luyện để tương lai xây dựng Tổ quốc giàu 

mạnh và văn minh như Bác hằng mong muốn... 

 



       Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt bạn bè quốc tế là chủ đề của phần 4, sẽ 

đề cập về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha già của dân tộc Việt Nam, niềm 

tự hào của người con đất Việt, Người không chỉ sống mãi trong hàng triệu 

trái tim của dân tộc Vệt Nam mà tên Người, cuộc đời Người còn tỏa sáng trên 

khắp năm châu, rạng ngời trong mắt bạn bè quốc tế. Với 16 mẫu chuyện được 

các chính trị gia, cao tăng, bác sĩ, nhà văn, nhà báo,... là bạn bè của Bác và 

người dân Việt Nam kể lại. Tất cả là những câu chuyện thể hiện sự khâm phục 

về tài trí, đức độ và tầm nhìn vượt thời đại của bậc vĩ nhân mà họ đã dành cho 

Bác trong thời gian tiếp xúc. 



 

 

 

 

  

                                                                                                 

 

 

       Cuốn sách “Hồ Chí Minh tên Người sống mãi” mang lại cho bạn đọc cái 

nhìn toàn diện, đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính mến của dân tộc Việt Nam. Gấp lại những 

trang sách, trái tim ta như rung lên từng hồi, thầm khâm phục trước lòng kiêng 

cường, trí thông minh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, chúng ta 

đang được sống dưới bầu trời xanh ngắt, được ấm no, hạnh phúc thì quá khứ 



đã không biết bao nhiêu người ngã xuống, đã không biết bao nhiêu giọt mồ 

hôi, nước mắt rơi trên khuôn mặt Cha già của dân tộc. Đọc xong cuốn sách, 

những câu chuyện như khắc sâu và nhắc nhở đến bạn đọc về lòng biết ơn, sự 

tưởng nhớ đến “Hòn ngọc sáng của dân tộc Việt Nam” - Chủ tịch Hồ Chí 

Minh... Đồng thời, một lần nữa nhắc nhở : 

“Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất 

Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại” 

Bảy mươi chín – Cuộc đời đầy gian khó 

                           Đau đáu một lòng vì nước, vì dân 

                           Dứt áo ra đi tìm đường giải phóng 

                           Mác – LêNin đường cứu nước đây rồi! 

 

                           Ôm trọn vào lòng tình Bác thiết tha 

                           Đất nước trong xanh đủ cửa nhà 

                           Ơn Bác tựa trời, mây, núi, biển 

                           Người tựa ngọc sáng của nước Nam. 

 



                            Bác Hồ ơi! 

                            Lời cảm ơn từ tận lòng sâu sắc 

                            Biết ơn người gìn giữ lấy non sông 

                            Thu gọn Bác vào tấm lòng 

                            Trái tim con ngập tràn hình bóng Bác.  

                                            Lê Tiến Chung           



 

"Một cuốn sách thực sự hay nên đọc trong tuổi trẻ, rồi đọc lại khi đã 

trưởng thành và một nửa lúc tuổi già, giống như một tòa nhà đẹp nên 

được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và ánh trăng” - 

Robertson Davies 



THÔNG TIN DỰ THI 

Cuộc thi giới thiệu sách về Chủ Tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Bác Hồ - Niềm tin 
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