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“Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển 

Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa 

Ngàn năm trước con theo cha xuống biển 

Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa” 

(Tổ quốc nhìn từ biển – Nguyễn Viêt Chiến) 

Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, có vị trí chiến 

lược, trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất 

nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi biển, đảo là phần máu thịt không 

thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Không những hiểu tầm quan 

trọng của biển, đảo mà Người còn có tầm nhìn và tư duy chiến lược về vấn đề 

khẳng định chủ quyền biển đảo từ rất sớm. Bác từng nói: 

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng 

Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển 

Bờ biển ta dài, tươi đẹp 

Ta phải biết giữ gìn lấy nó” 

Tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh có đóng góp to lớn vào sự 

nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi, phát 

huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho 

cách mạng Việt Nam. Với đường lối ngoại giao đúng đắn, linh hoạt cách mạng Việt 

Nam đã đạt được những thành tựu trên lĩnh vực ngoại giao từ những năm đầu xây 

dựng chính quyền cách mạng 1945 – 1946, những năm kháng chiến chống Pháp 

1946 -1954 đến những năm kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1969 và tư tưởng ngoại 

giao của Bác tiếp tục được Đảng và nhà nước ta vận dụng sáng tao cho đến ngày 

nay. Vận dụng sáng tạo tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh về bảo 

vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

Việt Nam, ngoại giao Việt Nam đã làm thất bại những âm mưu chống phá của các 

thế lực thù địch, góp phần tích cực trong việc tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi, 

nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trên quốc tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ 

vững sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 

Với những ý nghĩa trên, nhóm tác giả của Viện Hồ Chí Minh đã tập hợp 

và biên soạn cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

thiêng liêng của Tổ quốc” gồm 415 trang sách do nhà xuất bản Lao động in ấn 

và phát hành năm 2021 do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung và ThS Trần Thị 

Nhuần tuyển chọn và biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:  

Phần 1: Quan điểm của Hồ Chí Minh về biển, đảo. Ở phần này, các 

tác giả trình bày những tư tưởng và quan điểm ngoại giao của Hồ Chí Minh về 

vấn đề biển đảo. Tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh thể hiện 

nhất quán và xuyên suốt. Đó là xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng độc 

lập chủ quyền, không can thiệp vào công viêc nội bộ của nhau, cùng có lợi giữa 



 

3 

các dân tộc. Song song với đó, các bài viết đã phân tích, đánh giá sự vận dụng các 

tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh trong từng thời kì, từng giai đoạn lịch sử 

khác nhau của đất nước Việt Nam. 

Phần 2: Chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đây là phần trọng tâm của tác 

phẩm gồm 167 trang thể hiện sự vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao của Hồ 

Chí Minh đối với vấn đề chủ quyền biển, đảo. Qua các bài viết, các tác giả tập 

trung khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa cũng như thể hiện rõ đường lối ngoại giao của Đảng, nhà nước 

ta đối với chủ quyền biển, đảo: phát huy mạnh mẽ vai trò của đối ngoại đa phương; 

tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển, đảo. 

Phần 3: Những văn bản của quốc tế và Việt Nam về chủ quyền biển, 

đảo. Ở phần này, nhóm tác giả giới thiệu đến độc giả những văn bản có tính chất 

pháp lí rõ ràng về vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam bao gồm Công ước của 

Liên hợp quốc về Luật biển, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khóa X, Luật biển Việt Nam. 

Phần 4: Bác Hồ với biển, đảo. Phần này tập hợp những câu nói của Bác 

Hồ trong các bài viết, bài phát biểu, các tác phẩm của Người về vấn đề độc lập, 

chủ quyền của dân tộc. Tất cả đều toát lên khát vọng hòa bình và khẳng định quyết 

tâm giữ vững độc lập. Đó cũng chính là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Ngày nay, vấn đề chủ quyền biển Đông đang thu hút sự quan tâm của 

toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trở 

thành vấn đề cấp bách đối với nước ta, đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, khéo léo, 

mềm dẻo để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, 

những kinh nghiệm của Người về biển, đảo càng có ý nghĩa quan trọng trong sự 

nghiệp giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới. Hơn lúc nào hết chúng ta cần thấm 

nhuần lời dạy lịch sử của Bác Hồ: “Bờ biển nước ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ 

gìn lấy nó” và quyết tâm phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh 

tế biển, giàu lên từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, đảo. 

Đối với bản thân tôi, cuốn sách  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thực sự là một tài liệu có ý nghĩa, 

giúp tôi có những thay đổi tích cực trong công việc và cuộc sống. Với nhiệm vụ 

giảng dạy bộ môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông, ngoài việc giúp học sinh 

khám phá cái hay cái đẹp của văn chương dân tộc và thế giới, tôi tin rằng học sinh 

không thể thờ ơ trước tình hình chính trị, kinh tế của đất nước mình. Chính các 

em sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người có trách nhiệm 

giữ gìn, bảo vệ và phát triển đất nước, đưa đất nước Việt Nam sánh vai với châu 

lục trên thế giới. Nhưng muốn có được quyết tâm và hành động đó, trước hết  phải 

có đủ tri thức, hiểu biết và hơn hết lòng tự hào dân tộc về những điều mà mình 

dám bảo vệ.  Đó là những tiền đề quan trọng để giáo dục lòng tự hào dân tộc, bồi 

đắp tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, 

chống lại các âm mưu xuyên tạc, thôn tính của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, 

thanh niên Việt Nam cần tiếp tục giữ gìn và phát triển tiềm năng của biển đảo Việt 

Nam để có thể làm giàu từ biển. Cách riêng với vùng đất Ninh Thuận nơi tôi đang 
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công tác và sinh sống, với chiều dài bờ biển hơn 100km, tỉnh Ninh Thuận có đủ 

điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng nhóm ngành liên quan đến biển như: 

công nghiệp biển, du lịch biển, nuôi trồng thủy hải sản, tài nguyên khoáng sản 

biển, năng lượng tái tạo hướng ra biển… Vì vậy, người dân Ninh Thuận nói riêng, 

cả nước nói chung luôn ý thức phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đó là hướng đi đúng đắn, bền vững, 

lâu dài của Đảng và nhà nước ta. Cuốn sách thực sự là một tập tư liệu quý được 

tuyển chọn và biên soạn công phu, gắn lí luận và thực tiễn, có tác dụng khuyến 

khích nhân dân, nhất là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước hiểu 

biết về đường lối ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh, những đường lối chủ 

trương về ngoại giao của Đảng và nhà nước từ đó có ý thức hơn trong việc giữ 

gìn, bảo vệ chủ quyền đặc biệt là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Cuốn sách lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay 

đổi, diễn biến phức tạp. Nó giúp chúng ta càng nhớ lời căn dặn của Bác Hồ: “Các 

vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” để 

cùng nhau đưa “non sông Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên 

thế giới”. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


