
 

  



 

  



 

LỜI MỞ ĐẦU 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhu 

cầu chính đáng của mọi thanh niên Việt Nam. Khi người đoàn viên được vinh 

dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, việc học tập và làm theo Bác lại cần hơn bao 

giờ hết bởi “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng 

sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, 

đạo đức”. 

 Tôi may mắn khi có ngày sinh nhật trùng với kỷ niệm ngày sinh của 

Người. Tôi lại càng may mắn hơn khi được tham gia đoàn báo công dâng Bác 

cùng Tỉnh ủy Vĩnh Long năm 2019, đến thăm những căn cứ cách mạng, nơi mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng. “Đi 

một ngày đàn, học một sàn khôn”. Sau chuyến đi ấy, tôi nhận thấy bản thân 

mình cần phải học ở Bác nhiều hơn để trở thành một cán bộ tốt, giúp ích cho 

Nhân dân và phụng sự Tổ quốc. 

 Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2022), kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và 

Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách”. Là thanh niên thế hệ 

Hồ Chí Minh, tôi sưu tầm nhiều sách về Bác và nhân dịp này tôi mong muốn 

giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” quyển II của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật. 

  



 

PHẦN NỘI DUNG 

 Sách là sản phẩm sáng tạo bằng trí tuệ và tâm hồn của con người, là kho 

tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, 

phát triển tư duy giáo dục mà còn rèn luyện nhân cách con người. Ý nghĩa của 

việc đọc sách là vô cùng to lớn và rộng mở. Sẽ càng ý nghĩa hơn khi chúng ta 

đọc những quyển sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc 

Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. 

Tủ sách nhà tôi có nhiều sách về lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng và có cả 

những quyển sách về Bác Hồ. Một quyển sách nhỏ và gọn tôi thường mang theo bên 

mình là “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tập II của Nhà 

xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Quyển sách dày 310 trang với 84 mẩu chuyện 

kể về tấm gương đạo đức của Người. Nhiều mẩu chuyện mang cho tôi nhiều cảm 

xúc, có khi nước mắt lưng tròng, hiểu về Bác lại càng thương Bác hơn. 

 Mẩu chuyện “Bác có phải là vua 

đâu?” đã cho tôi hiểu được Bác Hồ của 

chúng ta luôn hòa mình vào cuộc sống 

chung của đồng bào, đồng chí, không nhận 

bất cứ một ưu tiên nào người khác cho 

mình mặc dù Bác có chức vụ cao mấy đi 

nữa. Chuyện có đoạn kể năm 1950, Bác 

Hồ đi chiến dịch Biên giới. Chuyến đi dài 

ngày, gian khổ. Anh em cảnh vệ kiếm 

được một con ngựa, mời Bác lên, Bác cười: 

chúng ta có bảy người, ngựa chỉ có một 

con, Bác cưỡi sao tiện? Rồi Bác bảo mang 

ngựa theo đó để nó đỡ hỗ ba lô, gạo nước 

và thức ăn. Trên đường đi, ai mệt thì cưỡi. 

Bác mệt, Bác cũng sẽ cưỡi. Một lần, trong bữa ăn, đồng chí phục vụ dọn lên cho 

Bác một đĩa cá anh vũ, nhìn đĩa cá biết ngay là của hiếm, Bác khen và bảo: Cá 

ngon quá, thế mà đồng chí Tô (tức đồng chí Phạm Văn Đồng) lại đi vắng. Thôi, 



 

các chú để đến chiều đồng chí Tô về cùng thưởng thức. Quả thật, mẩu chuyện 

khiến tôi xúc động khi Bác luôn dành sự quan tâm đến mọi người xung quanh, 

miếng ngon không bao giờ Bác chịu ăn một mình mà cùng chia sẻ ngọt bùi với 

đồng bào, chiến sĩ. 

 Có những mẩu chuyện 

kể về tình thương yêu Bác 

dành cho các cháu thiếu niên, 

nhi đồng mà người cán bộ 

đoàn phụ trách công tác Đội 

như tôi lại càng thấm thía và 

học tập nhiều hơn. Mẩu 

chuyện số 44 “Làm sao lo 

cho các cháu ăn no, có quần 

áo mặc” kể về sự kiện tháng 

8 năm 1945, Ủy ban Cách 

mạng họp ở đình Tân Trào. 

Hôm đó có chừng 2, 3 em nhỏ chừng ba bốn tuổi trong xóm ra chơi trước đình. 

Các em đều xanh gầy, bụng ỏng, đít beo, lại trần truồng, lấm lem, đi chân đất. 

Bác hồ trong thấy rất thương, xúc động, chỉ các cháu, bác nói với đại biểu đến 

dự đại hội Tân Trào: Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho các cháu được ăn no, 

có quần áo mặc. Có thể thấy, Bác đã dùng từ “chúng ta” như muốn nói đây là 

trách nhiệm của cả Bác và toàn thể đại biểu dự họp chứ không chỉ riêng sự chăm 

sóc của gia đình các cháu nhỏ. Câu chuyện này làm cho tôi nhớ đến câu trả lời 

của Bác trước phóng viên nước ngoài vào đầu năm 1946 và được Người cho 

đăng trên báo Cứu Quốc ngày 21/1/1946 “Tôi tuyệt nhiên không ham công danh 

phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì 

tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân 

ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ 

có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn 

độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 

(Nguồn: tinhuynamdinh.vn) 



 

cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non 

xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, 

em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”. Điều ham muốn tột bậc 

của Bác cũng chính là khát vọng của Nhân dân ta lúc bấy giờ mong muốn một 

Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự do và hạnh phúc. 

(Nguồn: doanthanhnien.vn) 

 Và còn nhiều nữa các mẩu chuyện như “Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc”, 

“Quả táo Bác Hồ cho em bé”, “Giáo dục các cháu tiến bộ hơn nữa”,… đều mang 

đến những cung bậc cảm xúc khác nhau khi Bác vẫn dành thời gian quan tâm 

đến mọi người, đặc biệt là các em nhỏ dù cho Bác có trăm công ngàn việc đến 

đâu. Thương các bé gái cổ quàng khăn đỏ, em mặc áo hoa xen em mặc áo trắng, 

tay cắp sách đến trường líu lo như chim sổ lồng. Nhìn thấy các cháu ăn mặc đẹp, 

được đi học, cháu nào cũng vui vẻ phấn khởi, Bác mừng cho các cháu nhưng lại 

buồn cho mẹ của Bác. Mẹ bác rất thông minh, lại là con gái ông đồ nho. Thế mà 

mẹ Bác lại không được đến trường. Cũng như phụ nữ ngày xưa, từ nhỏ mẹ Bác 

đã phải lo việc nhà. Điều mà bản thân tôi vô cùng trân quý chính là sự hy sinh 

lớn lao của Bác cho dân tộc, cho đồng bào. Thấu hiểu những bất công của những 



 

phụ nữ xưa mà cụ thể chính 

là mẹ của Bác để rồi một 

ngày dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và Bác Hồ, trẻ em 

đều được đến trường mà 

không có sự phân biệt về 

dân tộc, giới tính… Là một 

cán bộ phụ trách công tác 

Đội, tôi hiểu rằng mình cần 

quan tâm hơn nữa đến các 

em đội viên, sao nhi đồng 

có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em người dân tộc và gia đình bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. Trong năm 2021 vừa qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế và đời sống của người dân. Nhiều 

người thất nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, có những em nhỏ chỉ vài tuổi đã 

phải đương đầu với dịch bệnh, các em được đưa vào bệnh viện dã chiến và được 

chăm sóc bởi đội ngũ y, bác sĩ với cả trái tim và tinh thần quyết thắng. Chúng tôi, 

những cán bộ đoàn nhận nhiệm vụ mang sữa, bánh và cả những lời động viên 

mong các em chăm ngoan, nghe lời bác sĩ để sớm vượt qua dịch bệnh. Chương 

trình “Chia sẻ cùng em thơ - chung tay vượt qua đại dịch” đã chia sẻ hơn 1.000 

phần quà đến các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên khắp địa bàn 

huyện. Về bản thân, tôi dành thời gian viết bài gửi đăng trên tập san, cổng thông 

tin điện tử của tỉnh đoàn Vĩnh Long và thông tin tư tưởng của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy. Số tiền nhuận bút tôi dành mua bàn học, dụng cụ học tập để tặng các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi hiểu rằng học ở Bác không phải là thực 

hiện một điều gì đó quá lớn lao mà đôi khi chỉ là một việc nhỏ xuất phát từ 

chính lòng thiện tâm của mỗi người. 

 Mẩu chuyện “Bác phải làm việc nhiều thì miền Nam mau thống nhất” tôi đã 

phải đọc đi, đọc lại nhiều lần chỉ để cảm nhận thêm lần nữa tình cảm của Bác dành 

cho đồng bào miền Nam. Khi ấy vào năm 1968, đồng chí Lý (Trần Thị Nhâm) đến 



 

thăm Bác trên chiếc nhà sàn đơn sơ, lúc đó Bác vẫn đang làm thì đồng chí Lý có lời 

khuyên Bác nên nghỉ ngơi sớm đẹ giữ gìn sức khỏe vào thăm đồng bào miền Nam. 

Và Bác nói: Bác phải làm nhiều việc thì miền Nam mau thống nhất, Bác sẽ vui nhiều, 

khỏe nhiều. Lúc này đây, tôi mới cảm nhận hết trọn vẹn câu thơ mà thơ Tố Hữu đã 

viết về Bác “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông, mọi kiếp người”.  

Tôi may mắn khi 

được sinh ra vào thời bình, 

những bài học về Bác chỉ 

được tiếp thu từ sách vở, 

thầy cô và tài liệu trong 

quá trình công tác. Tôi có 

tìm hiểu được rằng ngày 

5/6/1911, với tên Nguyễn 

Tất Thành, Bác đã ra đi 

tìm đường cứu nước và đó 

cũng chính là lần đầu tiên 

và duy nhất Bác vào đến miền Nam. Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Bác trở về 

nước ngày 28/1/1941 tại Pác Pó, Cao Bằng và mãi cho đến khi Người đi gặp Các 

Mác, Lênin thì chưa lần nào Bác trở lại miền Nam. Những ngày cuối tháng 8 năm 

1969 lúc Bác Hồ ốm nặng, trên giường bệnh Bác vẫn muốn uống nước dừa bởi đó là 

cây dừa mà đồng bào miền Nam tặng Bác, uống ngụm nước dừa như ôm trọn niềm 

Nam vào lòng bởi Bác biết sẽ không còn cơ hội nào để gặp đồng bào miền Nam nữa. 

Ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông Việt Nam nối 

liền một dải. Trong niềm vui vỡ òa trong chiến thắng, đồng bào cả nước ai cũng 

thầm ước ao “Giá như Bác còn…” và trong trái tim mỗi công dân Việt Nam, Bác 

vẫn còn sống mãi với non sông, đất nước và Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng. “Như 

có Bác trong ngày vui đại thắng” được hát vang trong ngày đại thắng như một lời tri 

ân của cả nước nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Mỗi mẩu chuyện đều là những bài học quý báu. Hàng tháng đơn vị đều 

chỉ đạo cơ sở đoàn tổ chức sinh hoạt, thảo luận sách về Bác Hồ để thúc đẩy 



 

mạnh mẽ hơn nữa phong trào đọc sách trong đoàn viên, thanh niên và cũng qua 

đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho 

đoàn viên, thanh niên. Với cá nhân tôi, quyển sách như một người bạn giúp tôi 

hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức của Người. 

Giúp tôi có thêm niềm tin và duy trì mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim để bản 

thân mình xứng đáng với danh hiệu đoàn viên Cộng sản Hồ Chí Minh, kiến tạo 

nên giá trị hình mẫu thanh niên trong thời đại mới hướng đến giá trị: Tâm trong 

- Trí sáng - Hoài bão lớn và thực hiện khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc.  

  



 

KẾT LUẬN 

Với 84 mẩu chuyện ngắn sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được chủ đề 

“Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách” mà Nhà xuất bản Chính trị Quốc 

gia Sự thật và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mong muốn 

lan tỏa đến rộng rãi đoàn viên, thanh niên. Đây là cuộc thi có ý nghĩa quan trọng 

đối với tuổi trẻ Việt Nam khi được tìm hiểu và bày tỏ cảm xúc của mình với 

những ấn phẩm nói về Bác. Đây cũng là dịp để mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam 

cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

theo chuyên đề năm 2022 mà Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh đã ban hành. 

Tôi sẽ nỗ lực hết mình cùng đơn vị phát động phong trào mỗi thanh niên 

một quyển sách làm bạn, duy trì hiệu quả câu lạc bộ đọc sách tại các trường 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông để dần hình thành thói quen đọc sách của 

đoàn viên, thanh niên và học sinh. Mục tiêu tôi đặt ra trong năm học 2022-2023 

sẽ có ít nhất một tủ sách “Bác Hồ với thanh niên” tại trường Trung học phổ 

thông để góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của đoàn viên, 

học sinh theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  

  



 

PHỤ LỤC 

Hình ảnh về Bác Hồ 

Nguồn: http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/chum-anh-chu-tich-ho-chi-minh-voi-thieu-nhi-viet-nam  

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc năm 1950 

 

  

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/chum-anh-chu-tich-ho-chi-minh-voi-thieu-nhi-viet-nam


 

 

Bác Hồ thăm lớp mẫu giáo ở xã Nghĩa Dân, Kim Động (Hưng Yên tháng 9/1961) 

 

 

Đại biểu thiếu nhi thủ đô đến chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ngày 1/1/1959 

 



 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cháu thiếu nhi làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). 

 

Nhân dịp Tết nguyên đán đầu tiên sau hòa bình, các cháu thiếu nhi thủ đô đến chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch 

và múa hát (Hà Nội ngày 9/2/1955). 

 



 

 

Bác Hồ và đoàn đại biểu thiếu nhi và phụ nữ dân tộc, nhân chuyến thăm tỉnh Lào Cai ngày 23/9/1958. 

 

 
Nhân dịp Tết nguyên Đán, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm chúc Tết và chia kẹo cho con em gia đình công nhân 

(ông bà Trần Mộc Sinh), dân tộc Hán ở Quảng Ninh, ngày 2/2/1965. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 


