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Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng lý luận vô giá trên các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,.. trong đó, có lĩnh vực giáo dục. Người đã để lại 

cho nền giáo dục Việt Nam di sản vô cùng to lớn và quý giá. Quan điểm cũng như 

chỉ dẫn của Người về giáo dục vẫn còn nguyên giá trị và trở thành kim chỉ nam cho 

định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo Việt Nam trong quá trình đổi 

mới căn bản, toàn diện hiện nay. 

Trong hành trình bôn ba khắp năm châu bốn biển, Người không chỉ quan 

tâm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đất 

nước, mà còn chú ý tìm hiểu mô hình xây dựng một xã hội tương lai, trong đó có 

việc xây dựng một nền giáo dục mới, gắn bó với vận mệnh của đất nước, phát huy 

cao nhất mọi năng lực, phẩm chất vốn có của con người, thực sự vì con người, 

phục vụ sự nghiệp khai sáng, nâng cao dân trí và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từng khẳng định: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang,… Không có giáo 

dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Trong việc đào 

tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu”. Từ đó, Người nhắc đến phương châm: “Vì lợi 

ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Người 

nhấn mạnh giáo dục và đào tạo có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao 

dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển. Do đó, 

đầu tư phát triển giáo dục sẽ đem lại lợi ích bền vững cho dân tộc, góp phần đưa 

đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. 

Là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không 

chỉ là người đề ra những tư tưởng lớn về giáo dục, mà còn trực tiếp đặt ra nền 

móng khai sinh một nền giáo dục mới, cách mạng, toàn diện, với khát vọng đưa 

dân tộc Việt Nam sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Ngay sau khi đất nước giành độc 

lập năm 1945, giữa muôn vàng khó khăn, gian khổ, Người đề cao nhiệm vụ chống 

“giặc dốt”, thúc đẩy phong trào Bình dân học vụ nhằm xóa nạn mù chữ cho nhân 

dân. Người cũng là một tấm gương sáng về việc tự học, tự rèn luyện, đấu tranh bền 

bỉ không ngừng để hoàn thiện bản thân. Triết lý giáo dục của Người vừa kế thừa 

nền giáo dục truyền thống của dân tộc vừa mang tính hiện đại. Với Người, giáo 

dục luôn có vị trí đứng đầu, là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn, văn minh và phát triển. Độc lập 

của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, sự hưng thịnh của đất nước không thể 

trở thành hiện thực nếu không có sự tham gia của giáo dục. Trong Thư gửi các học 

sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của đất nước sau khi giành được độc lập, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò các em học sinh: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi 

đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các 



cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập 

của các em”. Sứ mệnh của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi 

dưỡng nhân tài, tạo động lực cho sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là sứ mệnh vừa có ý nghĩa trọng 

đại, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Trong Di chúc, Người từng căn dặn: “Sau kháng chiến thắng lợi, phải sửa 

đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân”, nhưng trong 

thực tế, nền giáo dục Việt Nam hiện nay vẫn còn lúng túng, chưa tìm được lối ra 

thích hợp với hoàn cảnh đất nước thời kỳ đổi mới và xu thế phát triển của thế giới. 

Đại hội XIII của Đảng đã nhận định: “Đổi mới tư duy, hoạt động giáo dục và đào 

tạo còn chậm, chưa quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra,... Chất lượng, hiệu quả 

giáo dục và đào tạo chưa cao. Nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo còn nặng 

lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo vẫn thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản 

xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động. Chưa chú trọng đúng mức 

đến phát triển phẩm chất và kỹ năng người học. Giáo dục “làm người”, đạo đức, lối 

sống còn bị xem nhẹ. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được 

yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội,…”. 

Giáo dục có được làm tốt hay không vừa có tác dụng to lớn đến sự hưng 

thịnh hay suy yếu của một quốc gia, vừa là một tiêu chí để đánh giá mức độc phát 

triển hiện tại và triển vọng tương lại của quốc gia đó. Từ năm 1914, Tổ chức Giáo 

dục - Khoa học - Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa ra tuyên bố: 

“Không có một sự tiến bộ và thành đạt nào có thể tách khỏi sự tiến bộ và thành đạt 

trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia đó. Và những quốc gia nào coi nhẹ giáo dục 

hoặc không đủ tri thức và khả năng cần thiết để làm giáo dục một cách có hiệu quả 

thì số phận của quốc gia đó xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá 

sản”. Ngày nay, nhân loại đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh, trí 

tuệ; chú trọng phát triển nền kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ; chất xám - trí 

tuệ con người được xác định là nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh giữa các nền 

kinh tế thế giới. Giáo dục, do đó, càng có vai trò hết sức quan trọng.  

Trước những đòi hỏi về phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, giáo 

dục càng phải được đặc biệt chú trọng, được xem là “quốc sách hàng đầu”. Việc 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay là chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước, là yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục. Tuy nhiên, để đổi 

mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, phải xuất phát trên một triết lý giáo 

dục đúng đắn. Trong thực tế, dân tộc Việt Nam đã có một triết lý giáo dục vừa phù 



hợp với thực tiễn đất nước, vừa mang tầm thời đại, làm cơ sở cho việc phát huy giá 

trị giáo dục truyền thống dân tộc và tiếp thu tư tưởng giáo dục tiên tiến của nhân 

loại. Đó là triết lý giáo dục Hồ Chí Minh.  

Được ấn hành năm 2020, với nội dung chưa đầy 300 trang sách, do TS. Lý 

Việt Quang làm chủ biên, trên cơ sở làm rõ phương châm, triết lý giáo dục của chủ 

tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề đổi 

mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay” đi sâu vào phân tích thực trạng 

giáo dục; đề xuất những phương hướng, nội dung, giải pháp vận dụng tư tưởng của 

Người vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay. Qua từng trang 

sách, người đọc sẽ thấm nhuần được những giá trị quý báu trong di sản tư tưởng 

Hồ Chí Minh về giáo dục; thấy được những quan điểm mới thể hiện tầm nhìn vượt 

thời đại của Người. Quyển sách cũng phân tích mục tiêu giáo dục không chỉ nhằm 

trang bị kiến thức khoa học, mà còn dạy làm người, phát triển toàn diện nhân cách 

người học. Đó là quan điểm về giáo dục toàn diện; là phương châm giáo dục gắn 

liền với thực tiễn đời sống; kết hợp chặt chẽ vai trò của nhà trường, gia đình và xã 

hội trong giáo dục; là phương pháp dạy “sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh chóng và 

thiết thực”, “tránh lối dạy nhồi sọ”; là phương pháp “lấy tự học làm cốt”, “học suốt 

đời”, “nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng”,… Những quan điểm 

cơ bản ấy tạo động lực cho nền giáo dục Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tạo 

tiền đề cho nền giáo dục nước ta hội nhập quốc tế, tiến bước cùng các nước phát 

triển trên thế giới, xây dựng một xã hội mới hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc 

cho nhân dân. Từ đó, cuốn sách cũng góp phần trả lời những câu hỏi chưa có lời 

giải thỏa đáng rằng “Giáo dục Việt Nam hiện nay đang bị “khủng hoảng”, thậm chí 

có ý kiến dùng ba từ “lạc” để chỉ tình trạng hiện thời của nền giáo dục đất nước. Vì 

sao có tình trạng nêu trên?”, “Giáo dục của nước nhà vẫn chưa bắt nhịp được với 

bước đổi mới và phát triển mạnh mẽ của giáo dục thế giới. Nguyên nhân là ở đâu?” 

hay “Phải chăng Việt Nam vẫn chưa có triết lý giáo dục của mình?”.  

Cuốn sách thực sự là tài liệu quý cho các cấp, các ngành, các nhà hoạch định 

chính sách giáo dục trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và phát triển ngành giáo 

dục; người làm công tác giáo dục trong quá trình “trồng người”; cũng như tất cả 

chúng ta trong quá trình học tập, rèn luyện, hoàn thiện và phát triển bản thân.  


